
    Nieuw Amsterdam-Veenoord 

 

16 februari 2025  Voorganger: Ds. G. van Vliet 

 Organist: Mevr. Willy Misker 

 

Groen 

Groen is de kleur van hoop die niet sterven wil 

van leven dat zal blijven stromen 

om samen te omarmen 

 

Woord van welkom, mededelingen 

 

VOORBEREIDING  

 

Woord van welkom, mededelingen 

 

Intochtslied: 286:1, 2 en 3 Waar de mensen dwalen in het donker 

 

Waar de mensen dwalen in het donker, 

draai je om en zie het nieuwe licht, 

zie het licht dat God ons gaf in Jezus, 

zie de mens die ieder mens verlicht. 

Want het licht is sterker dan het donker 

en het daglicht overwint de nacht, 

zoek je weg niet langer in het duister, 

keer je om en zie Gods nieuwe dag. 

 

Waar de mensen lijden onder onrecht 

in een wereld die geen vrede vindt, 

heb vertrouwen, draag het kruis met blijdschap, 

er is licht dat alles overwint. 

Want het licht is sterker dan het donker 

en het daglicht overwint de nacht, 

zoek je weg niet langer in het duister, 

keer je om en zie Gods nieuwe dag. 

 

Steek een kaars aan tegen al het duister, 

als een teken in een bange tijd, 

dat ons leven niet in wanhoop eindigt 



dat de vrede sterker is dan strijd. 

Want het licht is sterker dan het donker 

en het daglicht overwint de nacht, 

zoek je weg niet langer in het duister, 

keer je om en zie Gods nieuwe dag. 

 

Bemoediging en groet 

 

Aanvangswoorden  

 

Gebed om ontferming: Zingenderwijs 46:1 en 2 Eeuwige, hoor ons aan 

 

1. Eeuwige, hoor ons aan, 

wees met het lot begaan 

van wie vergeten wordt, keer op keer. 

Wil ons gebed verstaan, 

met hen de weg te gaan. 

Wij bidden U: Ontferm u, Heer. 

 

2. Eeuwige, hoor het lied 

van menselijk verdriet. 

Daartegen hebben wij geen verweer. 

Vergeet de tranen niet 

van wie geen licht meer ziet. 

Wij bidden U: Ontferm u, Heer. 

 

Leefregel: 1 Kor. 13:4-7 

 

Lied: 793:2 Bron van liefde, licht en leven 

 

Bron van liefde, licht en leven, 

zon die hartverwarmend schijnt, 

woord van hogerhand gegeven, 

trouw en teder tot het eind – 

al zou ons een vijand haten, 

al gaat zelfs de liefste heen, 

liefde zal ons nooit verlaten: 

Gij laat ons geen dag alleen. 

 



DIENST VAN HET WOORD  

 

Gebed voor de opening van het Woord 

 

Schriftlezing: Jer. 17:5-10 

 

Lied: Ps. 146:4 en 5 (DNP) Hij doet recht en zal bevrijden 

 

4. Hij doet recht en zal bevrijden 

wie niet weet wat vrijheid is, 

voedt royaal wie hongerlijden, 

redt uit de gevangenis. 

Blinde ogen opent Hij; 

wie gebukt gaat, staat Hij bij. 

 

5. Hij beschermt de vluchtelingen, 

heeft wie eerlijk leven lief. 

Weduwen zien zegeningen, 

wezen geeft Hij perspectief. 

Maar de levensweg loopt dood 

van wie doen wat Hij verbood. 

 

Schriftlezing: Luc. 6:17-26 

 

Lied: 992:1,2,3 en 4 Wat vraagt de Heer nog meer van ons 

 

Wat vraagt de Heer nog meer van ons 

dan dat wij recht doen 

en trouw zijn 

en wandelen op zijn weg? 

 

Wat vraagt de aarde meer van ons 

dan dat wij dienen 

en hoeden 

als mensen naar Gods beeld? 

 

 

 

 



Wat vragen mensen meer van ons 

dan dat wij breken  

en delen 

als ons is voorgedaan? 
 

Het is de Geest die ons beweegt 

dat wij Gods wil doen 

en omzien 

naar alles wat er leeft. 
 

Verkondiging 
 

Lied: Zingenderwijs 4:1, 2 en 3 Als mensen leren geven Mel.910) 

 

Als mensen leren geven 

en delen met elkaar, 

dan vieren wij het leven 

en wordt de vrede waar. 

Als mensen durven dromen 

van het beloofde land, 

dan kan er liefde komen, 

gaan mensen hand in hand. 
 

Als mensen willen nemen 

steeds groter en steeds meer, 

dan worden vrienden vreemden, 

daalt haat op aarde neer. 

Maar als wij leren horen 

naar wat Gods woord ons vroeg, 

dan is voor alle mensen 

de aarde groot genoeg. 

 

Laat onze oren horen, 

laat onze ogen zien: 

het goeds waarvan wij dromen, 

het is er al misschien. 

Als wij aan vrede werken 

met hand en hart en mond, 

dan zul je het gaan merken 

de hele wereld rond 



 

GAVEN EN GEBEDEN 

 

Dankzegging en voorbede – Stilte – Onze Vader 

 

Collecte: 1e Diaconie, 2e Pastoraat en Eredienst 

 

Slotlied: 425 Vervuld van uw zegen 

 

Vervuld van uw zegen gaan wij onze wegen 

van hier, uit dit huis waar uw stem wordt gehoord, 

in Christus verbonden, tezamen gezonden 

op weg in een wereld die wacht op uw woord. 

Om daar in genade uw woorden als zaden 

te zaaien tot diep in het donkerste dal, 

door liefde gedreven, om wie met ons leven 

uw zegen te brengen die vrucht dragen zal. 

 

WEGZENDING EN ZEGEN 

 

Zending en Zegen  

 

Amen – Lied 415:3  

 

Amen, amen, amen! 

Dat wij niet beschamen 

Jezus Christus onze Heer, 

amen, God, uw naam ter eer! 
 

Orgelspel. 

 

Uitgangscollecte: Onderhoud gebouwen 

 

 

 

 

 

 

 



Nieuwsbrief 

 

Omzien naar elkaar 

Opgenomen in het Scheperziekenhuis dhr. B. Ziengs, Herendijk. 

- Dhr. K. Lanjouw is vorige week weer thuis gekomen uit het 

ziekenhuis. 

 

Om elkaar heen staan is samen de lasten van het leven dragen. Zo 

kunnen we weer verder. We bidden voor elkaar. Onze Heer kan ons de 

kracht geven om ondanks alles, toch weer op te staan. 

 

Heer, leer ons in uw richting groeien 

en wees bij elk einde steeds weer 

ons nieuw begin 

 

 

Open inloop  

Door de sneeuw en zonder auto, heb ik de tocht naar Nieuw-

Amsterdam afgelopen dinsdag niet gemaakt. Maar de komende 

dinsdagmiddag zit ik er weer van 14.00 – 16.00 uur voor de open 

inloop in de consistorie van de kerk. Ik ontvang u graag om even bij te 

praten of wat met elkaar te delen. Koffie en thee staan klaar. U kunt 

door de groene zijdeur naar binnen. Van harte welkom! 

 

Bloemen. 

De bloemen worden gebracht door: Mevr. Geesje Reuvekamp 

Vorige week zijn de bloemen gebracht naar:  

Dhr. K. Lanjouw, Schakelpad. 

 

Cantatedienst in Schoonebeek 

Zondag 9 maart aanstaande zal in de Dorpskerk te Schoonebeek 

de cantate BWV 23 “Du waherer Gott und Davids Sohn” van J.S. Bach 

worden uitgevoerd. De cantate vormt van oudsher een onderdeel van 

een kerkdienst. De uitvoering van de cantate staat onder de leiding van 

dirigent Luuk Tuinder. 

Samen met de lezingen en de liederen voor de gemeente belooft het 

een muzikale en vooral feestelijke viering te worden. 

(Bij de uitgang kunt u een gift doen om deze dienst mede mogelijk te 

maken.) 



Medewerking: Bachensemble (koor en orkest) Vries 

Dirigent: Luuk Tuinder 

Voorganger: Ds. J.Hermes 

 

Kunst- en cultuurroute 

Elk jaar worden er binnen de gemeente Emmen vier mooie en heel 

verschillende initiatieven van inwoners genomineerd voor de 

Waarderingsprijs. 

Eén van deze vier is de kunst- en cultuurroute in ons dorp. 

De leden van het bestuur van de route zijn erg blij met deze nominatie 

en moeten nu zorgen dat ze de meeste stemmen binnen halen. 

We hopen op heel veel stemmen. 

Alvast hartelijk dank, 

Namens de kunst en Cultuur route 

Ina Davids 

 

Wij als Zuiderkerkgemeente doen altijd mee met deze route die 

gehouden wordt op de eerste zaterdag in oktober. 

Het zou fijn zijn als zij de Waarderingsprijs zouden ontvangen. 

U kunt hieraan bijdragen door digitaal te stemmen: 

emmen.nl/waarderingsprijs   

Toon uw betrokkenheid met deze prachtige route in ons dorp. 

 

Zondag 23 februari, Viering H.A. 

Voorganger: Ds. G.W. van Vliet 

Organist: mevr. Willy Misker 

Collecten:  1e Diaconie, Stichting Leergeld 

Uitgang:  Pastoraat en Eredienst 

 

Zuiderkerk op internet: www.pknnav.nl (website) 

Nieuwsbrief@pknnav.nl 
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